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Welkom!

Zondag 22 december 10.00 uur
4¢ zondag van Advent

Voorganger: ds. Wilco van Wakeren

Over de dienst

Lezingen: Lucas 1: 39-56
Liederen: Psalm 91a
Lied 442:1en 2
Lied 547:1,3 en6
Lied 441: 1 en 10
Lied 445:1en 2
Lied 833
Lied 974:1en5
Collectes
1¢ collecte PKN jonge generatie
2¢ collecte De Voorhof

Thuis meevieren

Alle diensten zijn met beeld en geluid te volgen

via
kerkdienstgemist

Agenda

Zaterdag 21 december
10-15 uur Iconen tentoonstelling
12 uur Workshop schilderen

Zondag 22 december, 4¢ advent
10 uur ds. Wilco van Wakeren

Dinsdag 24 december, Kerstnacht
22 uur ds. Henriétte Bouwman

Woensdag 25 december, Kerstmorgen
10 uur ds. Henriétte Bouwman

Zaterdag 28 december
15-17 uur Iconen tentoonstelling

Zondag 29 december
10.00 uur ds. M. Lock
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Graag uw aandacht voor:

Meeleven

Connie Blankenstijn is weer thuis. Ze heeft een
aantal weken in Markant moeten revalideren na
een val en een gebroken beentje in haar voet.

Jarig
24 december Mevr. J.C. Angevaare-Kouwenhoven

Nog heel even

De iconen zijn nog heel even te bewonderen in
De Voorhof. Deze zaterdag, 21 december, is de
tentoonstelling open van 10.00 — 15.00 uur.
Tegelijk begint dan om 12.00 uur de workshop
schilderen met Hanneke Kuperus. Wie zich nog
niet heeft opgegeven en wel mee wil doen:
misschien is er nog een plaatsje vrij. Ellie Buizer
weet er alles van (eredienst@voorhofkesteren.nl)

Volgende week zaterdagmiddag, 28 december,
is de tentoonstelling nog een keer extra open en
wel van 15.00 tot 17.00 uur.

Dat is ook ongeveer de laatste mogelijkheid om
zo’n prachtig icoon in bezit te krijgen. Een flink
aantal is namelijk te koop.


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1989gArfSVm-W6nR8Wfhfw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4u6QiqrgToe9eLDtyLVynA
mailto:eredienst@voorhofkesteren.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events

Kerst in De Voorhof
Met de Kerst zijn er weer mooie diensten om samen dat Kerstverhaal te beleven en de komst van dat kind
van Godswege te vieren. In Jezus wil God zijn Immanuél, God met ons.

De Kerstnachtdienst begint om 22.00 uur en er zal volop muziek zijn. Gospelkoor To Believe uit Ommeren
komt zingen en zorgt voor een muzikale kerstsfeer. We hebben de dienst opgebouwd rondom het thema:
Nacht van vrede! Een thema met een dubbele lading in deze tijd waarin we steeds weer geconfronteerd
worden met oorlog en onrecht in de wereld. En toch wordt dat kind in de kribbe, Jezus, in ons midden ge-
boren en zingt het engelenkoor: Vrede op aarde.

In de dienst dan ook aandacht voor die plekken in de wereld en om onszelf heen waar de vrede zo nodig
is. En natuurlijk zingen we volop mooie kerstliederen en is er gliihwein en chocolademelk na de dienst.

Kerstmorgen is een gezinsdienst, om 10.00 uur, een dienst voor jong tot oud. We hebben veel gezinnen
uitgenodigd, dus we hopen op een mooi gevulde kerk.

Er is op de knutselmiddag een mooie kerststal gebouwd die we laten zien en het kerstverhaal wordt
verteld in korte filmpjes. Jozef en Maria ontvingen het kindje Jezus op een bijzondere manier. Hun verhaal
wordt in de filmpjes verteld, maar stelt ook aan ons de vraag hoe wij dat kind in die voerbak,

Jezus, ontvangen.

Natuurlijk zingen we veel bekende kerstliederen.

We hopen elkaar te zien in één van de Kerstdiensten.

Kerstnacht Kerstmorgen
24 december 22.00 uur, Nacht van vrede 25 december 10.00 uur, Gezinsdienst
Voorganger: ds. Henriétte Bouwman Voorganger: ds. Henriétte Bouwman

Over de dienst Over de dienst

Lezingen:  Jesaja 9 1-6 Lezingen:  Lucas 2: 4-15
Lucas 2: 1-13
Lucas 2: 15-20 Liederen: Lied 486

Liederen: Lied 477:1en 4 t:gg 333 1en?
Lied 476: 1, 2 en 3 Lied 477: 4 en 5
L!ed 484 Lied 487:1en 2
Lied 1_014 Lied 481:1en 3
Ere zij God Lied 506: 1, 3en 4

Ere zij God
Collectes Collectes
1°¢ collecte  Selihom 1° collecte  KiA kind in de knel

2¢ collecte Pastoraat De VVoorhof

2¢ collecte De Voorhof


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=GB7np4MRTvSp2RlCIny7vg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k-px1g90Q1mwCv00ElGc3Q
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=iVspBus6TnC3kXS8U0_3sQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=eEgI4mvoRnWTrWi9xlLsKg

Adventsviering

We kijken met genoegen terug naar afgelopen
vrijdagmiddag: de jaarlijkse Adventsviering in
onze Voorhof.

Deze keer was iedereen van jong tot oud wel-
kom.

Met zo’n 80 mensen begonnen we deze middag
met koffie, thee en iets lekkers.

De viering met als thema: Als nieuw! Leven in
het Licht, vond plaats in een sfeervol verlichte
kerk. Onze predikant Henriétte Bouwman ging
voor in deze dienst.

Daarna was er ruimte om elkaar te ontmoeten
met een drankje of een heerlijk ‘Voorhof advo-
caatje’ met slagroom!

(vervolg adventsviering)

Rond 17:00 uur werd er een heerlijk stamppotten
buffet bezorgd en daar is door iedereen van ge-
smuld!

Dank aan de vele helpende handen die ervoor
gezorgd hebben dat dit een middag was vol
mooie ontmoetingen, warmte en gezelligheid!

Florida, Mieke, Grace, Niels en Marjan

Actie L

Kerkbalans

GEEF
VANDAAG
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Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari



Tenslotte

Deze zondag is de laatste zondag van Advent.
De vierde kaars wordt aangestoken en vol
verwachting zien wij uit naar Kerst, naar het Licht
dat komt.

Het licht is een krachtig symbool; zeker in deze
donkere dagen, in deze donkere tijden. Wijj
kunnen ons verwonderen over het verschil dat
licht kan maken in het duister; over de sfeer die
het oproept in donkere dagen.

Als het bij die verwondering blijft met Kerst, is het
als met een ingepakt cadeau. Het ziet er zo mooi
uit, dat het jammer is om open te maken. Maar
dat is meestal niet de bedoeling. Wij moeten de
stap zetten om de verpakking eraf te halen en
zien wat de gever ons gegeven heetft.

Na onze verwondering of blijdschap om het Licht
dat komt, mogen wij zelf een stap zetten. leder
bepaalt voor zich hoe die stap gezet wordt. Om
te kiezen hoe die stap er voor onszelf uitziet,
daarvoor krijgen wij een lichtend voorbeeld, zou
je kunnen zeggen.

Een goede Kerst gewenst!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief
uiterlijk woensdag inleveren
via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriétte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen

van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl
Gea Olthoff

Telefoon 06 -23 1061 46

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, 1Jzen-
doorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c
4041XG Kesteren

Telefoon: 0488 — 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl
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